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Niet tevreden!
door Arie van der Stoep

Je hebt helemaal gelijk! Het is goed om niet tevreden te zijn met een leven waarin je niets van

God merkt. Want God is een levende God. Hij zegt zelf: Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u

grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet. (1) 

Uit deze tekst uit de Bijbel zie je dat God zich wíl openbaren. Dat is precies wat we nodig hebben:

openbaring! Dat God tot ons spreekt. Dat Hij antwoord geeft op je gebeden. En Hij belooft dit in deze

bijbeltekst. Dat betekent dat Hij het ook zál doen.

Alleen moet je zelf ook wat doen! Dat staat ook in dit vers. Hij zegt (zie je dat Hij spreekt?): ‘Roep tot

Mij!’ Dat is: Bid toch tot Mij! Hij wil zelfs dat we tot Hem roepen. Dat is belangrijk. Want als we naar

Hem roepen, dan blijkt daaruit dat we geloven dat Hij er echt is en dat Hij in staat is om naar ons te

luisteren.

Wisselwerking

Nu, dat geloof is voor Hem voldoende om te reageren. En hoe reageert Hij? Dat staat erbij. Hij zegt: Ik

zal u antwoorden en u (op jouw gebed) grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet

weet. Uit die laatste woorden blijkt wel dat we misschien niet dadelijk alles zullen begrijpen wat Hij

zegt. Hij wil ons namelijk graag zoveel laten zien. Dat kunnen we soms niet direct allemaal behappen.

We snappen misschien niet dadelijk alles wat Hij zegt. Maar als we dat aanvaarden, staan we er ook

open voor om te kunnen wachten, totdat we het wél begrijpen, op een later moment.

Ons leven met Hem is dus een wisselwerking. Dat is het eerste wat we moeten weten, als we naar meer

van God zoeken. En laten we ons vervolgens realiseren dat er dan nog veel meer beloften in de Bijbel

staan die God wil waarmaken, als we ons in geloof tot Hem richten. Als we dus tot Hem roepen. Want

Hij zal antwoorden en je ook al die andere dingen geven die je nodig hebt om het leven te ontvangen

waarnaar je verlangt, een leven met meer van God zelf.

Uit de Bijbel:

(1) Jeremia 33:3.

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet

weet.
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